Vertellen

God luistert

Lucas 18:1-8 9 OktOber 202

Vertelling 4-7 jaar Werkvormen

4-7 jaar
Wie klopt daar? Py Gesprek: Wat zou je tegen God
Jezus vertelt de mensen een verhaal. Het gaat over een rechter: iemand die goed naar willen zeggen of aan God willen
de mensen moet luisteren. Dan kan hij verstandige oplossingen bedenken. vragen?

Maar de rechter in dit verhaal... dat is een rechter van niks. Hij vindt alleen zichzelf

belangrijk. Luister maar: Spel: Laat de kinderen hun ogen dicht-
‘Klop, klop’, klinkt het in het huis van de rechter. De rechter staat op en loopt ‘ doen en wijs iemand aan die even naar
naar de deur. Hij weet al wie het is. Elke dag, precies om tien uur, wordt er op de gang gaat en op de deur mag

zijn deur geklopt. En elke dag, precies om tien uur, staat daar een arme mevrouw. kloppen. Als de kinderen het kloppen horen,
‘Goedemorgen’, zegt de vrouw. ‘Daar ben ik weer! Ik heb ruzie met mijn buurvrouw doen ze hun ogen open en kijken goed: wie

en dat wil ik graag oplossen. Ik vind dat ik gelijk heb en zij vindt dat zij gelijk heeft. U klopt daar? Laat vervolgens het kind binnen en
bent de rechter en u kunt beslissen wie van ons gelijk heeft. Wilt u luisteren naar mijn ~ geef hem/haar de ruimte om te vertellen wat
verhaal?’ De rechter zucht. ‘Weet u wel mevrouw dat ik héél belangrijk ben? Ik moet hij/zij vandaag gaat doen. De anderen laten
naar zoveel mensen luisteren en beslissen wie er gelijk heeft. Ik ben het belangrijkste zien dat ze goed luisteren.

van allemaal. Sorry hoor, maar ik heb geen tijd en zin om naar uw verhaal te luisteren.’

tekenen met hele grote luisteroren.

De rechter doet de deur weer dicht. Creatief: Laat de kinderen zichzelf
De volgende morgen, precies om tien uur, wordt er weer op de deur geklopt. De O{ Schrijf op elke kaart de vraag:
rechter weet wie het is. Hij blijft eerst zitten, maar het kloppen gaat door. Dan staat de ~ Wie luistert er naar jou? De kinderen
rechter maar op, loopt naar de deur en doet open. ‘Goedemorgen, daar ben ik weer’, kunnen de kaart aan iemand geven en de
zegt de vrouw. ‘Wilt u naar mijn verhaal luisteren?’ Bijna wil de rechter ‘nee’ zeggen vraag bespreken.

en bijna wil hij de deur dichtdoen. Bijna, maar dan bedenkt hij iets. Als ik nou eens

wel luister naar deze vrouw, dan komt ze niet meer elke dag precies om tien uur langs.

Dan heb ik rust en kan ik weer belangrijke dingen doen. Goed idee van mezelf!

De rechter knikt naar de vrouw en luistert naar haar verhaal. De vrouw gaat vrolijk weg

en zwaait. De rechter zwaait niet terug.

Jezus zegt: ‘Zelfs zo'n slechte rechter luistert naar de mensen. Dan luistert God
helemaal! Want God is goed, Hij houdt van de mensen. Hij luistert meteen als je iets
vraagt. De allereerste keer dat je aanklopt!’
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